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Kruiskerk, zondag 31 december 2023, 18.30 uur 
Oudejaarsdienst 
 
 
Welkom (door ouderling van dienst Fije Visscher) 
 
Zingen: Psalm 103:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 
2. De HEER omringt je altijd met het goede. 
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden. 
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren. 
Hij wilde zich aan Mozes openbaren. 
Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 103:4 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven; 
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 

 
Gebed 
 
Luisterlied: Gods verhaal gaat door (Sela) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ehag9qGHTnI 
 
Lezen: Klaagliederen 1:1-6, 3:17-23 (NBV21) 
 

Klaagliederen 1:1-6 (NBV21) 
[1] Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens zo levendige stad. 



Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, 
de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen. 
[2] Heel de nacht weent zij, haar wangen zijn nat van tranen. 
Er is niemand die haar troost, niemand van haar vele minnaars; 
geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind. 
[3] Juda is verbannen na een tijd van nood en zware onderdrukking; 
zij zit neer te midden van de volken, maar vindt geen rust: 
haar vervolgers belagen haar, drijven haar in het nauw. 
[4] De wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer. 
Haar poorten liggen verlaten, haar priesters zuchten, 
haar meisjes zijn bedroefd. En zijzelf: bitter is haar lot. 
[5] Haar vijanden zijn heer en meester, zo zeker van zichzelf. 
De HEER heeft haar dit aangedaan om haar vele overtredingen. 
Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd, voor de vijand uit. 
[6] Sion heeft al haar glans verloren. 
Haar leiders zijn als herten die geen weidegrond meer vinden. 
Ze zijn gevlucht, van al hun kracht beroofd, voor hun vervolgers uit. 
 
Klaagliederen 3:17-23 (NBV21) 
[17] Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 
[18] Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. 
[19] Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 
[20] Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 
[21] Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 
 
[22] De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen 
einde. 
[23] Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 

 
Zingen: Lied 90a:1,3,4,5 
 
1. O God, die droeg ons voorgeslacht, 
 in nacht en stormgebruis, 
 bewijs ook ons uw trouw en macht, 
 wees eeuwig ons tehuis! 
   
3. Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 
 hebt door uw woord bereid, 
 altijd dezelfde, die Gij waart, 
 de God der eeuwigheid! 
  
4. En duizend jaar gaan als de dag 
 van gist'ren voor U heen, 
 een schaduw, een gedachte vaag, 
 een nachtwaak, die verdween. 
   
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 



 in tegenspoed en kruis, 
 wees ons een gids in storm en nacht 
 en eeuwig ons tehuis! 
 
Overdenking 
 
Zingen: Hemelhoog 336:1,2 
 
1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
  
 Groot is uw trouw o Heer, 
 groot is uw trouw o Heer, 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
 Groot is uw trouw o Heer, 
 groot is uw trouw o Heer, 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gebed 
 
Collectemoment 
 
Zingen: Lied 905:1,3,4 (melodie: Gezang 429, “Wie maar de goede God laat zorgen”) 

 
1. Wie zich door God alleen laat leiden 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 



Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 


